
 

 

      

 

 

 

Datum: 28 september 2022 

 

Naam kind:…………………………………………………………………………………..  

Deze middag ging het verhaal over:  

Ruth en Naomi zijn nu wel in Bethlehem, maar ze hebben nog geen brood.  Ze zijn arm en 

afhankelijk. Ruth gaat aren rapen zoals andere arme mensen en komt op een veld van Boaz. Hij is 

een vriendelijke man die God eert en naar Zijn wetten luistert. Ruth mag bij zijn maaiers aren 

zoeken. Hij zegt zelfs dat ze iets extra moeten laten liggen voor Ruth. Boaz heeft gehoord hoe 

ijverig Ruth is en hoe goed ze voor Naomi zorgt. Ze mag zelfs mee-eten en drinken met zijn 

knechten. Wat over is mag ze meenemen naar huis.   

Aan het einde van de dag slaat Ruth de graankorrels uit de aren dan gaat ze naar huis. Naomi 

roept verwondert "Waar en bij wie ben je toch geweest?” Nu blijkt Boaz nog familie te zijn!  Wat is 

Naomi blij, want Boaz is een losser. Wat dat betekend horen we later. 

De leertekst is:   

En Naomi had een familielid van haar man, en zijn naam was Boaz. (Ruth 2 vers 1) 

 
Opdracht:  kleur de kleurplaat vol goudgele aren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (12 oktober) inlevert op de club, dan krijg je een 

extra spaarpunt!  


